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AF-

Afscheid van ‘de Graankorrel’ 
 

Zondag 30 juni 2024, 15.00 uur 

 

 

 

Voorganger – ds. Annemieke Parmentier 

Ouderling – Jantie de Vries 

Diaken – Tine Gardenier 

Koster – Erik Lagerweij 

Orgel/piano – Jan van Veldhuizen 

                     en Hugo de Graaff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Inspiration’ onder leiding van Pim Philipse  

verleent medewerking aan deze dienst 

 

 

 

 

Protestantse gemeente ‘de Graankorrel’ 

‘s-Graveland-Ankeveen-Kortenhoef 

 

A
fb

ee
ld

in
g

 v
o
o

rk
a

n
t:

 S
ie

g
er

 K
ö

d
er

 



3 

Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Lied 276 vers 1, 2, 3 

2  Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

 

3  Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
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Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 

V:  De Heer zij met u. 
Gem.: Ook met u zij de Heer. 
V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem.: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Het koor zingt: In This Holy Hour 
 

Kyriegebed,  
 door gemeente beantwoord met Lied 301c 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glorialied: Lied 304 vers 1, 2, 3 
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2  Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

 

3  Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Eerste lezing: Jesaja 43:18-19 (NBV21) 
 

18Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, 
denk niet terug aan het verleden. 
19Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, 
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 
Ik baan een weg door de woestijn, 
maak rivieren in de wildernis. 

 

Zingen: Lied 809  
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Tweede lezing: Psalm 133 (Bijbel in Gewone Taal) 
 

1Een lied van David. Voor de reis naar Jeruzalem. 
 

Wat is het leven goed en mooi 
als mensen in liefde met elkaar leven! 
 

2Iedereen geniet, 
zoals je geniet van de geur van olie 
bij een feest in de tempel. 
 

3Iedereen geniet, 
zoals je geniet van de dauw 

’s ochtends op de berg Sion. 
Want daar geeft de Heer geluk en vrede, 
voor altijd. 

 

Zingen: LB 568a 
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Verkondiging 
 

Het koor zingt: Santo 

 

Zingen: Lied 419 vers 1, 2, 3 

 

2  Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 

wagen en winnen en verder gaan – 

mensen veel geluk. 
 

3  Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de maan 

mensen die dromend een stem verstaan – 

mensen veel geluk. 
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Gebeden, 
 beantwoord met Lied 367e 

 

Collecte  
 

De opbrengst van de eerste collecte is vandaag bestemd voor de 
Voedselbank Gooi en Omstreken. De tweede collecte is voor de 
kerk. 
 

In Nederland leven steeds meer mensen onder de 
armoedegrens! Voedselbanken helpen hen, die om diverse 
redenen niet (meer) in staat zijn om elke dag een simpele 
maaltijd op tafel te zetten, met het gratis verstrekken van 
voedselpakketten. Ze maken daarbij geen onderscheid tussen 
mensen qua ras, geloof, levensovertuiging, politieke kleur, 
geslacht, sociale status of geaardheid. De pakketten moeten 
worden gezien als acute noodhulp. 
Vandaag is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor dit 
bij ons allen zeer bekende doel. Van harte aanbevolen. 
 

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u ook overmaken naar: 
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel 
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Voedselbank’. 
Uw bijdrage aan de tweede collecte kunt u ook overmaken naar:  
NL14INGB0000524441 t.n.v. Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘dienst 30 juni’. 

 

Tijdens de collecte zingt het koor: Lord, I Need You 
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Rondgang door de kerk met woorden van afscheid 

 

Bij de kansel en de bijbel 
Bij het afscheid van dit gebouw, 
denken we op deze plaats aan de woorden 

die hier klonken,  
woorden van liefde, vrede en recht, 
woorden die ons gevoed hebben, 
die richting gaven aan ons leven. 
 

Nu wij dit kerkgebouw verlaten, bidden wij:  
blijf ons met uw woord nabij. 
Spreek ons aan en wijs ons de weg. 

Allen: Blijf in ons midden, ga met ons mee.  
 

Bij het doopvont en het doopboek 

Bij het afscheid van dit gebouw, 
denken we aan wie hier op handen werden gedragen,  
wie hier zijn aangeraakt  
door het levende water van de doop, 
hun namen in geloof verbonden  
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  
 

Nu wij dit kerkgebouw verlaten, bidden wij: 
dat wij het teken van de doop met ons meedragen,  
dat ver boven ons geloven uit uw Naam met ons verbonden blijft. 

Allen: Blijf in ons midden, ga met ons mee.  
 

Bij de tafel en het avondmaalstel 
Bij het afscheid van dit gebouw, 
staan we stil bij deze tafel,  
waar Christus zelf onze gastheer was,  
waar we gevoed werden met woorden, met brood en wijn. 
Hier hebben we geleerd van breken en delen. 
 

Nu wij dit kerkgebouw verlaten, bidden wij: 
blijf ons versterken met uw gaven. 

Allen: Blijf in ons midden, ga met ons mee.  
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Bij het orgel 
Bij het afscheid van dit gebouw,  
nemen we afscheid van dit orgel. 
Met dit instrument hebben we oude en  
nieuwe woorden gezongen. 
Zijn klanken hebben ons geloof gevoed. 
 

Nu wij dit kerkgebouw verlaten, bidden wij: 
dat wij de lofzang gaande mogen houden. 

Allen: Blijf in ons midden, ga met ons mee. 
 

Bij de gedachtenislichtjes 

Bij het afscheid van dit gebouw, 
koesteren we de namen van wie ons zijn voorgegaan 

èn weten we ons verbonden met hen  
van wie de namen zijn vergeten, want wij zijn de eersten niet.  
 

Nu wij dit kerkgebouw verlaten, bidden wij: 
dat wij het waardevolle dat wij ontvingen van wie hier 
samenkwamen met ons meedragen en  
doorgeven aan wie na ons komen. 

Allen: Blijf in ons midden, ga met ons mee.  
 

We noemen met liefde de namen van wie ons het laatst zijn 
ontvallen:  

Gerda Heins en Janny Addink 
 

De kaartjes met hun naam worden overhandigd aan hun naasten. 
 

Bij de paaskaars 

Bij het afscheid van dit gebouw 

denken we aan de vele keren dat dit licht ontstoken is. 
Teken van de opgestane Heer, 
Licht waaruit we leven,  
zondag na zondag, 
dag na dag. 
Licht dat we mogen delen 

aan ieder op onze weg door het leven. 
 

Nu wij dit kerkgebouw verlaten, bidden wij:  
ga met uw licht voor ons uit 
op weg naar uw Koninkrijk. 

Allen: Blijf in ons midden, ga met ons mee.  
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Slotlied: Lied 416 vers 1, 2, 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4  Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Wegzending en zegen,  
 door de gemeente beantwoord met drie keer ‘Amen’ 
 

 

 

 

 

Het koor zingt: A Clare Benediction 

 

 

 

A - men,  a - men,  a - men. 
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Afscheid 

 

God, zegen ons, nu we weggaan van hier, zolang ons thuis. 

Help ons de dingen bij elkaar te zetten die we nodig hebben 

voor onze reis 

en dan stil te staan, 

te beseffen wat deze plaats voor ons betekent: 

al die herinneringen in alle hoeken van de kamers, 

de muren die onze adem, onze woorden opzogen en 

weerkaatsten. 

 

Als ons vertrek in vrede is, 

dat we dan een rijke oogst met ons mee mogen dragen 

waar we in de toekomst mee vooruit kunnen. 

Als ons vertrek met pijn en verdriet is, 

geef ons dan de moed om onze smart 

onder ogen te zien, 

ons verlies te nemen 

en verder te gaan. 

 

God, zegen ons vertrek, 

dat we thuis zijn bij U. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit Liedboek, blz. 1337; Sylvia Pearson (vertaling Roel Bosch) 


